
 



VOORWOORD 
S.O.S., BOODSCHAP IN EEN FLES! We hebben jullie hulp nodig, Chiro Kalken! We hebben de 

boodschap gekregen waar ons Chirokamp dit jaar zal doorgaan, samen met het kampthema! 

Met veel plezier en heeeel veel moed kondigen we jullie aan dat we zullen stranden op het 

ONBEWOOND EILAND te Bekkevoort.  

We gaan van 1-11 juli 10 knotsgekke dagen tegemoet die volledig in thema van overleving en 

avontuur staan! Samen met jullie eilandleiders gaan we dit primitieve leven leren kennen en 

echte avonturiers worden. Van de beste survivaltips, tot de grootste verkenningstochten op het 

eiland, jullie leiding is er helemaal klaar voor! Zoek alvast je beste zonnehoed, je stevigste 

rugzak en kleurrijkste zwembroek uit, want wij nemen jullie met veel plezier mee naar dit 

onbewoonde eiland! De grootste vraag is natuurlijk of we van het eiland af gaan geraken, maar 

dat zullen we dan wel zien… wat wel al zeker is, is dat we er samen 10 superleuke dagen van 

gaan maken! (Die we hopelijk overleven    ).  

Net zoals vorig jaar begint onze reis met de trein in Wetteren. Verdere communicatie hierover 

volgt zo snel mogelijk via jullie eilandleiders. Dit jaar reizen er opnieuw een aantal 

Tronkbewoners mee, die helpen met alle technische snufjes op het eiland.  

Een eiland is geen eiland zonder avonturiers van alle leeftijden: als Sloeber- of 

Speelclubbewoner kan je kiezen om 5 

dagen mee te gaan in plaats van 10. Dan 

begint jouw kamp op 5 juli.  

Ben je nog niet helemaal zeker of je met 

ons mee op avontuur wilt? 

Kom zeker eens luisteren op onze 
infoavond op donderdag 27 april om 
19u30. 
 

Neem een kijkje op onze sociale media 

voor meer informatie en foto’s.  

Website: www.chirokalken.be 

Facebook: ‘Den Averaan Chiro Kalken’ 

Instagram: @chirokalken. 

http://www.chirokalken.be/


SPAARACTIES KAMP 

• La Lorraine 

Wie sandwiches van La Lorraine op de keukentafel heeft liggen, kan onze vereniging helpen 

door de code op de verpakking te doneren op deze website: 

https://www.lalorraine.com/picnic/nl. Voor elke 8 gedoneerde codes krijgen we 1 pak gratis 

sandwiches! Onze vereniging staat geregistreerd als ‘Chiro den Averaan Kalken’. Koop je deze 

sandwiches niet? Door simpelweg een account aan te maken of de wedstrijd via de site op jouw 

sociale media te delen, krijg je codes via mail toegestuurd die je aan ons kan doneren! 

 

• Joyvalle melk 

Net zoals de voorbije jaren, sparen we dit jaar nog steeds de flapjes van ‘Joyvalle’ om gratis 

melk op kamp te krijgen. Jullie mogen dus massaal helpen deze uit de verpakkingen te knippen 

en aan de leiding te geven. Per 10 gespaarde flapjes ontvangen wij 1 liter Joyvalle AA melk! 

 

• Soubry pasta 

Sinds dit jaar sparen we ook Soubry pastaverpakkingen. Houd al jouw pastaverpakkingen van 

Soubry bij en bezorg ze ons voor 29 mei. Op deze manier kunnen we per 10 barcodes van op 

de verpakking 1 pak pasta gratis krijgen!

https://www.lalorraine.com/picnic/nl


SLOEBERS 
Dag Sloebers 

Binnenkort vertrekken wij eindelijk op kamp. JOEPIEEE!!! Jammer genoeg betekent dit ook het 
einde van jullie Chirojaar samen met ons. Zoals jullie al gezien hebben op de eerste pagina van 
dit boekje gaan we naar een onbewoond eiland. Ook wij zijn zelf heel benieuwd wie we daar 

allemaal zullen tegenkomen. Voor de meesten onder jullie is dit een periode van 10 dagen, 
namelijk van 1 tot 11 juli. Maar we begrijpen dat dit nog net iets te lang kan zijn voor sommigen, 

dus je kan er ook voor kiezen om vijf daagjes mee te gaan. 

10 dagen lang gaan we van ’s morgens tot ’s avonds nog meer onvergetelijke spelletjes spelen. 
Buiten alle toffe spelletjes met je eigen leiding zullen we ook een paar speciale dagen hebben 
waarbij je met alle afdelingen samen speelt. 

Natuurlijk moet er net als op de zondagen geluisterd worden naar de leiding zodat we alles in 

goede banen kunnen leiden. 

MAAARRRR opnieuw: 

• Voor een knuffeltje kan je steeds aankloppen bij Tibo’tje 

• Voor een pijntje groot of klein moet je bij Myrthe zijn 

• Voor een wedstrijd kort of uitgebreid, Niek verslaat je in een mum van tijd 

• Voor een fratsje grappig of niet, Talia die alles ziet 

Voor de eilanders die echt niet meer kunnen wachten staat er op de volgende pagina een leuke 
tekening die je kan inkleuren. 

Ps. Vergeet jullie verkleedkleren niet  

Liefs jullie lieftallige eilandleiding x 



 

 

 



SPEELCLUB 
Lieve Speelclubs 

 
Zoals je al weet is het thema dit jaar onbewoond eiland! 

Op 1 juli vertrekken we op een waanzinnige tocht. We 
gaan voor avontuur, survival en onze grenzen 

verleggen. Op het tropische eiland Bekkevoort leven we 
10 dagen samen en gaan we op zoek naar elke schat 

die daar te vinden is! In deze zomer gaan we de beste 
tijd tegemoet! Ben jij een piraat, een zeemeermin, een 
ontdekkingsreiziger …? 

Scherp jouw survival skills maar alvast aan! 

Op het Bekkevoort eiland zullen we als groep moeten 
overleven. 

We starten de zomer met het ontdekken van een onbekende plaats, werken aan ons 
groepsgevoel en testen onze fysieke limieten. 

 
Onze kookploeg zorgt voor de meest zeldzame 
maaltijden waardoor we elke avond met een gevulde 

buik in ons bed kruipen. Elke dag staan we op met het 
ritme van de natuur en leven we zonder zorgen van de 

buitenwereld. We doen 10 dagen lang alles samen op 
het onbewoond eiland en nemen dan de reddingstrein 

terug naar huis waar we zullen blijven dromen van ons 
eiland. 
 

 

 

 

Wij kunnen alvast niet wachten om te stranden op het eiland!  

 

Groetjes  

Max-Emile, Michelle, Rune en Myrddin 



 

 

 

 

 

 

 

 



RAKKERS 
Dag liefste Rakkertjes! 

Wat is nu een betere manier om de vakantie in te zetten … dan een kamp? Zoals jullie weten 
vertrekken we binnenkort zoals elk jaar weer op Chirokamp. Een knotsgekke 10-daagse vol 
met plezier, verrukkelijk eten, goed gezelschap, veel activiteiten, een mooie omgeving en zo 

veel meer! De bestemming van dit jaar is het onbekende … Bekkevoort!!! Ook dit jaar starten 
we onze reis door met de trein te vertrekken. 

We gaan dus op verkenning naar een onbewoond eiland! Een GEWELDIG LEUK thema voor 
onze GEWELDIG LEUKE Rakkertjes! Begin dus alvast maar af te tellen en je valiezen te pakken, 

want voor je het weet, zijn we weg! We gaan op kamp onze overlevingsinstincten nog wat meer 
bijschaven! We zorgen ervoor dat jullie huiswaarts keren met een boek vol nieuwe en 
spannende avonturen. 

Elke dag om 8u staan we weer fris op en om 21:30u kruipen we terug in ons nest zodat we 
weer goed uitgerust zijn, boordevol energie voor de volgende dag! Vergeet zeker ook niet om 

iets mee te brengen voor tijdens de platte rust! Jullie gaan dus geen tijd hebben om jullie te 
vervelen! 

We keren dan ook moe en voldaan terug op 11 juli. Wij kijken er alvast enorm naar uit en 

hopen dat jullie MASSAAL kunnen meegaan!!!!!!  

Jullie laaiend enthousiaste en lieftallige rakkerleiding Lander, Mats & Cecilia 

TOPPERS 
Dag Lieve Topperkes 

Het is weer zover!! De zomer is in aantocht en dat wil maar 1 ding zeggen: HET IS WEER TIJD 
VOOR CHIROKAMP! Jammer genoeg betekent dit wel dat dit supertoffe jaar met jullie mega 
leuke leiding er weeral opzit, maar niet getreurd want we gaan ervoor zorgen dat dit een 
keimooie, knotsgekke, fantasmirabele, maar vooral magische afsluiter zal worden. 

Dit jaar gaan we terug naar een onbekende locatie ver ver van hier. We gaan naar de zon, de 
zee en het belangrijkste van al naar een onbewoond eiland. Met de trein maken we een verre 

tocht om op onze locatie te geraken en hopen we dat we terug naar huis gaan willen want na 
al die fun denk ik dat het weer een lastig afscheid zal worden, gelukkig zien we elkaar nog eens 

terug in september! 

Op een onbewoond eiland loopt niemand voor je neus. Melk uit een kokosnoot, lekker bruinen 
in de zon, spelletjes spelen en lekker eten. 

Al onze toffe dagen komen er weer aan, familiedag, sportdag, dagtocht en het belangrijkste 
van al RUSTDAG. Natuurlijk bereiden we weeral een mega tof en gek toneeltje voor zodat jullie 
nog eens kunnen lachen met ons. 

Ook spelen jullie dit jaar opnieuw mee met ons top spel tsjokbal! Dit 
jaar gaan we eens tonen wat de Toppers allemaal kunnen. Wij hebben 
voor jullie onze dagen goed gevuld zodat er zeker geen plaats is voor 

verveling, onze spelletjes zijn avontuurlijk, heftig maar vooral leuk! 

Wij kijken er alvast naar uit en we hopen jullie ook! 

Dikke kus Joppe, Margot en Daphne



KETI’S 
Dag lieve kindjes of moeten we eerder zeggen ‘grote, volwassen mannen en vrouwen’ want velen 
onder jullie behoren vanaf dit jaar tot de oudere garde van de Chiro! 

Jaja het is zover, het onvergetelijke Chiro kamp is in zicht en dat wil ook zeggen een keileuk 
kampthema!!!! Tromgeroffel… ONBEWOOND EILAND! 

Dat wil dus ook zeggen: back to the basics, ons amuseren met elkaar en natuurlijk vooral met jullie 

supertoffe leiding    . 

Zoals we al eerder zeiden, behoren jullie nu tot de Keti’s en dat brengt een aantal super zalige 
veranderingen met zich mee. Wij gaan niet met de trein of met de bus op kamp dit jaar maar 
vertrekken al een dagje vroeger samen met de Aspi’s op de fiets! Ik hoor sommigen onder jullie al 

denken ‘waa zot, met de fiets?’ jazeker en het wordt één van de beste ervaringen van jullie leven! 
Samen afzien, kilometers aftellen maar ook zingen, slaapplaats 
zoeken, iets lekker eten, onnozel doen ons amuseren en een extra 

dag Chiro kamp! 

Wat jullie allemaal op de fiets moeten meenemen wordt zeker nog 
met jullie gecommuniceerd. 

Keti zijn betekent ook tweedaagse! Dit blijft voor jullie een 
volledige verassing maar wees er maar zeker van dat de leiding 

iets mega zot in elkaar zal knutselen. 

Als wij één tip mogen meegeven, rust goed uit voor je op kamp 

vertrekt want slapen op een onbewoond eiland is niet altijd 
vanzelfsprekend (wij hebben ook niet zoveel zin in pubers met 
een ochtendhumeur ☺) 

Heel veel groetjes en tot snel! Celine en Janne xxx 

ASPI’S 
Dit werd gevonden in een fles op de zee, kunnen jullie deze codetaal ontcijferen?  

pɐƃ ןıǝɟsʇǝ ɐsdı’ʇɾǝs 

oɥ uǝǝ' ʍǝ zıɾu qǝ ןɐup od ǝǝu ouqǝʍooup ǝı ןɐup¡ 

sʇɐɐʇ ɾǝ sɔɥıd ɐן ıu oɹpǝ¿ zıɾu pǝ ɹǝppıuƃsʌǝsʇǝu odƃǝq ןɐzǝu¿ ıs pǝ ɐuʞǝɹ ƃǝsɯǝǝɹp¿ zıɾu pǝ 

ʌןıupǝɹɯoǝɹǝu ɐɐuƃǝpɹɐɐıp¿ ǝu ןıƃʇ ɾǝ ʞɐɾnıʇqɹoǝʞ ɐן ʞןɐɐɹ¿ ʍɐuʇ ooʞ pıʇ ɾɐɐɹ ƃɐɐu ʍǝ ɯǝʇ ous zıuʞǝup sɔɥıd 

!m ̄. od ʞɐɯd¡ 

od ǝǝu ouqǝʍooup ǝıןɐup ıs pǝ ʇoǝʞoɯsʇ ɯoǝıןıɾʞ ʇǝ ʌooɹsdǝ ןןǝu' ɯɐɐɹ ɥǝʇ ıs 

uoɹɯɐɐןƃǝzıǝu pǝ qǝpoǝןıuƃ oɯ ǝǝu pɐƃɾǝ ʌɹoǝƃǝɹ ʇǝ ʌǝɹʇɹǝʞʞǝu pɐu pǝ ɹǝsʇ 

sɐɯǝu ɯǝʇ pǝ ʞǝʇı-pɹǝuʞǝןıuƃǝu˙ 

oɯ ʇʍǝǝ pɐƃǝu ʌɐu pǝ pɹnʞʇǝ ʌɐu ous ouqǝʍooup ǝıןɐup ʇǝ ouʇsuɐddǝu' 

 ˙ɐʇǝu ʍǝ pǝ ɐupǝɹǝu ʌǝɹpɹıuʞǝu ǝu ʌǝɹʇɹǝʞʞǝu ʍǝ od ʇʍǝǝpɐɐƃsǝן

pǝzǝ 11-pɐɐƃsǝ ʍoɹpʇ ɥǝʇ ʞɐɯd ʌɐu ɾnןןıǝ ɔɥıɹoɔɐɹɹıèɹǝ¡ ʌooɹ soɯɯıƃǝu oupǝɹ 

ɾnןןıǝ ıs pıʇ ɥǝʇ  ןɐɐʇsʇǝ ʞɐɯd ʌooɹ ɾǝ ıu ɥǝʇ ןǝıpıuƃsqooʇɾǝ sʇɐdʇ' pns ƃǝuıǝʇ ǝɹ 

ɯǝʇ ʌoןןǝ ʇǝnƃǝu ʌɐu¡ 

ɥon ʌɐu 1 ʇoʇ 11 ɾnןı pns zǝʞǝɹ ʌɹıɾ' ʍɐuʇ  ןnɔɔɐ ǝu ןnuɐ zıɾu ooʞ ʌɐu pǝ dɐɹʇıɾ¡ 



KOFFER CHECKLIST 
Vergeet AUB niet om alle kleren, handdoeken, … te naamtekenen, enkel Chirotrui en 
T-shirt naamtekenen blijkt uit ervaring onvoldoende! 

 

 Uniform (rode T-shirt + blauwe sweater)  

 Slaapzak of deken, kussen en hoeslaken 

 Rugzakje (degelijk genoeg voor dagtocht – geen plastic zak!)   

 Pyjama  

 Voldoende kousen   

 Voldoende ondergoed 

 Zwemkledij (voor de jongens verplicht ZWEMBROEK BOVEN DE KNIE ZONDER 

ZAKKEN: andere zwembroeken worden niet aanvaard in het zwembad) 

 Eventueel verband voor verstuikingen of speciale brace voor pols/enkel/knie …    

 Speelkledij: korte en lange broeken, T-shirts en truien die vuil mogen worden    

 Een witte T-shirt die een metamorfose mag doormaken 

 Dikke trui(en) 

 Regenkledij voor als het weer tegenzit 

 Een paar sterke schoenen en/of sportschoenen   

 4 genaamtekende keukenhanddoeken!!! 

 Toiletzak en douchemateriaal (handdoeken, zeep, tandenborstel …) 

 Drinkfles voor op uitstap 

 Eventueel strips voor tijdens de platte rust 

 Schrijfgerief + enveloppen (best de adressen al ingevuld) en postzegels voor 

brieven naar het thuisfront 

 Pantoffels en/of slippers 

 Kids ID/paspoort + 2 klevers afgeven bij binnenbrengen van de valiezen! 

 Zakgeld: tot en met Toppers is €15 voldoende   

 Drankje en koekje of stuk fruit voor tijdens de treinrit (geen snoepen) 

 Medicijnen als je er moet nemen 

 Zelf aan te vullen: 

 Zelf aan te vullen: 

 Zelf aan te vullen:  

 

 

PS: gelieve geen GSM/smartphone, iPad, of ander duur materiaal mee te geven aan uw 

kinderen. Eerst en vooral zijn deze niet nodig op kamp en als deze verloren of stuk gaan, zijn 

wij hiervoor niet aansprakelijk.



REGELS & AFSPRAKEN 
✓ Gsm’s zijn niet toegelaten op het onbewoond eiland. Als wij ze toch opmerken, worden 

deze afgenomen en door ons bijgehouden. 

✓ Het onbewoond eiland kan niet zonder toestemming/begeleiding van de eilandleiders 

verlaten worden. 

✓ De keuken en het materiaalkot zijn ten strengste verboden voor de avonturiers. 

✓ Als je spel- of knutselmateriaal nodig hebt uit het materiaalkot, moet je dit altijd eerst 

vragen aan de eilandleiders/Tronkbewoners en daarna in zijn oorspronkelijke staat 

terugbrengen. 

✓ Bij het horen van het verzamelliedje komen alle avonturiers naar de centrale 

verzamelplaats. 

✓ Na een lange dag, moeten alle avonturiers op tijd gaan slapen om er de volgende dag 

weer tegenaan te kunnen: 

o Sloebers: 20u30 

o Speelclub: 21u00 

o Rakkers: 21u30 

o Toppers: 22u00 

o Keti’s: 22u30 

o Aspi’s: 23u00 

✓ Opstaan doen we bij zonsopgang, namelijk om: 

o 7u45 de leiders van wacht 

o 8u00 opstaanliedje 

o 8u15 verzamelliedje 

✓ Tussen zonsondergang en zonsopgang blijven we allemaal stil in ons bedje en slapen we, 

zodat we de volgende dag fris en opgewekt aan een nieuw avontuur kunnen beginnen. 

✓ Ten slotte gelden er nog 2 regels om alles vlotjes te laten verlopen: 

 

Regel 1: De eilandleiding heeft altijd gelijk! 
 

Regel 2: Als de eilandleiding geen gelijk heeft, treedt regel 1 onmiddellijk in werking.



ALGEMENE INFORMATIE 
Vertrek: We verzamelen allemaal aan Wetteren station, uitgezonderd van de Keti’s en Aspi’s, op 

zaterdag 1 juli rond de middag. Het exacte uur zal nog gecommuniceerd worden, maar je komt 

best een halfuurtje vroeger aangezien we stipt zullen vertrekken. 

Aankomst: We nemen de trein iets voor de middag in Diest en arriveren in Wetteren station op 11 

juli. Dit zal waarschijnlijk in de namiddag zijn, maar ook dit zullen we tijdig communiceren. 

Bagage: De valiezen kunnen binnengebracht worden op woensdag 28 juni tussen 17u en 20u en 

donderdag 29 juni tussen 17u en 20u. 

Adres: Alle kaartjes en brieven kan u naar het volgend adres sturen: 

Chiro Den Averaan, naam van het kind  

Witteweg 30 

3460 Bekkevoort 

Kostprijs: De kampprijs bedraagt €170 (€17/nacht) voor het eerste kind. Bij 

meerdere gezinsleden geldt de regeling: tweede kind €160, derde €150, etc. Een half 

kamp, toekomen op 5/7 (enkel mogelijk voor Sloebers en Speelclub!) kost €85. Dit 

bedrag dient, tussen 1 en 31 mei, met vermelding kamp2023 + naam & 

voornaam kind gestort te worden op volgend rekeningnummer: BE64 7835 5085 3852  

Indien u door financiële omstandigheden niet tijdig, of in één keer het totale bedrag kan betalen, neem 

dan gerust contact op met Margot Helderweirdt (0468 28 42 07).  

Inschrijven: Aangezien we met de trein op kamp gaan, verlopen de inschrijvingen sinds dit jaar 

een beetje anders. De medische fiche dient niet meer afgegeven te worden wanneer de valiezen 

worden binnengebracht, maar moet al voor 1 juni afgegeven worden op de Chiro. Wanneer wij de 

overschrijving en de medische fiche hebben ontvangen, is uw kind ingeschreven.  

 

GSM NUMMERS LEIDING 
 

Sloebers: 

- Tibo: 0472 54 65 39 

- Talia: 0484 10 89 21 

- Myrthe: 0472 23 34 85 

- Niek: 0491 95 17 45 

 

Speelclub: 

- Max-Emile: 0486 45 00 79 

- Michelle: 0477 65 69 21 

- Rune: 0475 89 49 24 

- Myrddin: 0471 31 29 13 

Rakkers: 

- Mats: 0498 59 54 34 

- Lander: 0486 47 86 84 

- Cecilia: 0468 23 73 85 

Toppers: 

- Margot: 0468 28 42 07 

- Delphine: 0491 52 04 07 

- Joppe: 04 78 71 33 96 

Keti’s 

- Celine: 0471 79 41 67 

- Janne: 0499 74 76 66 

Aspi’s: 

- Lucca: 0468 22 80 86 

- Luna: 0497 50 91 03 

 


